
Veluwse Kerkbode van vrijdag 15 maart 2024 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.  
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 17 maart (Zesde Lijdenszondag) 
09.30 uur: ds. L. van der Sluijs (Nijkerkerveen) 
18.30 uur: ds. A.C. Borsje 
 
Voorzang  
Morgendienst: Psalm 116: 1 
Avonddienst: Psalm 23: 3 
 
Collecten  
1. Scharlaken Koord 
2. Kerk 
3. Orgelreparatie 
 
Diaconiecollecte: Scharlaken Koord  
Scharlaken Koord is een project van de onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie Tot Heil 
des Volks. Scharlaken Koord biedt hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie, slachtoffers van 
mensenhandel en meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan ouders van 
betrokkenen wordt hulp verleend. Behalve maatschappelijk werk bestaat het werk van Scharlaken 
Koord uit ‘straatwerk’: medewerkers en vrijwilligers bezoeken wekelijks in steden als Amsterdam, 
Utrecht, Haarlem en Deventer prostituees op hun werkplek om contact te leggen en hen bekend te 
maken met het hulpaanbod. Ze proberen een relatie op te bouwen en bieden hulp aan. En dat loont, 
want ruim een derde van de prostituees komt via het straatwerk bij het maatschappelijk werk van 
Scharlaken Koord terecht. Vrouwen die het moeilijk vinden om zelfstandig uit de prostitutie te 
stappen, worden via een uitstapprogramma geholpen. Voor elke vrouw geldt dat ze pastorale zorg kan 
krijgen en gekoppeld kan worden aan een vrijwilligster die met haar optrekt. Daarnaast geeft 
Scharlaken Koord preventieve voorlichting over loverboys en seksuele weerbaarheid. Graag willen wij 
deze collecte van harte aanbevelen.  
De diaconie  
 
Diaconiecollecten februari   
4 februari:   Wycliffe €    358,03   
11 februari: Medische hulp kwetsbaren in Centraal Azië €    372,78   
18 februari: Present Barneveld €    325,32   
25 februari: Woord en Daad (Sponsor een Kind) €    387,46   

Totaal € 1.443,59   
Hartelijk dank voor alle gaven.  
 
Kinderoppas  
Melissa van de Bunt, Erika Borsje, Renske Hofman en Hannah Koudijs 
 
Bijbelklas 
Zondag is er weer Bijbelklas. Voorafgaand aan het zingen voor de preek mogen de kinderen tot en met 
9 jaar naar voren komen. Daar staat de leiding van de Bijbelklas, Willemijn en Elleke klaar. Als extra 



hulp gaan Juran en Nick mee. Het thema van deze zondag is: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen 
vergeeft? (Lukas 7:36-50) Dominee Van der Sluijs zal een kort woord tot de kinderen spreken. Alleen 
de kinderen van de oudste groep komen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk. Tot 
zondag! 
De leiding van de Bijbelklas 
 
Contactmiddag 
Het is alweer de laatste keer van het seizoen 2023/2024 dat we de contactmiddag onder de aandacht 
brengen. Het was goed om elke keer weer met elkaar te zingen, te bidden en uit de Bijbel te worden 
bemoedigd en elkaar te ontmoeten! We hebben verschillende sprekers en spreeksters te gast gehad. Nu 
staat er nog 1 middag op het programma. De Paasviering. Woensdagmiddag 20 maart willen we met 
elkaar lijdens- en Paasliederen zingen en luisteren naar het Paasevangelie. Inloop vanaf 14.15 uur en 
we beginnen om 14.30 uur. We sluiten rond 16.30 uur af. Van harte welkom!! 
 
Bijbelkring 
Donderdag 21 maart hopen we met de Bijbelkring voor de laatste keer dit seizoen samen te komen 
rondom het geopende Woord. Het thema is: Jezus heeft lief. Een ieder is van harte welkom. Ook als je 
wil ‘proeven’ om volgend seizoen mee te komen doen. We beginnen om 19.45 uur in De Hof. 
 
Collectebonnen wordt collectemunten 
Vanaf de collectebonnenverkoop van D.V. woensdag 20 maart gaan we over op collecte munten. De 
kleuren en waardes van de munten blijven gelijk aan de waarde van de collectebonnen, daarnaast 
komen er extra munten met een waarde van €5,00 (rood) en €10,- (paars) Voor meer informatie 
verwijzen we u naar de website of kerkrentmeesters. 
 
Opbrengst Potgrond- en Mestactie  
De Potgrond- en Mestactie van zaterdag 9 maart heeft het nettobedrag van € 6.000,-- opgebracht. Van 
dit bedrag gaat € 3.000,-- naar MAF en € 3.000,-- naar Jemima. Hartelijk dank voor alle hulp en de 
bijdragen. We zijn heel dankbaar voor deze prachtige opbrengst!       
Maar wij willen bovenal onze Heere God bedanken, Die dit alles mogelijk maakt. 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 11 maart 10.00 uur aanleveren. Dat kan 
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 74 plus 
Op 22 maart hoopt mevrouw J. Evers-Plug, Eendrachtstraat 20, 3785 KV Zwartebroek, 79 jaar te 
worden. Namens de gemeente willen wij u van harte feliciteren met uw verjaardag. Wij wensen u een 
gezellige verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen 
overal waar u heen zult gaan. (Genesis 28:15a) 
 
Zieken 
Rond de verschijning van deze kerkbode wordt Henk Schouten (Albert van Meerveldstraat 39, 3785 
LP Zwartebroek) in het ziekenhuis verwacht vanwege een hartkatheterisatie. Zijn gezondheid is 
kwetsbaar. Laten we als een muur van gebed om deze broeder en zijn geliefde vrouw heen staan. Laat 
alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja! (Psalm 150:6) 
  
Voor de agenda 
 Zo. 17 maart: Zondagavondkring na de dienst 
Ma. 18 maart: Gemeentegroeigroep: 20.00 uur 
Wo. 20 maart: Contactmiddag: 14.30 uur 
Wo. 20 maart: Verkoop collectebonnen en inleveren verjaardagzakjes: 19.00 – 19.45 uur 
Wo. 20 maart: Vergadering Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer: 20.00 uur 
Do. 21 maart: Bijbelkring: 19.45 uur 
 
Tot besluit 



Wat een onverdiende genade! We mochten als gemeente een indrukwekkende zondag beleven. Velen 
mochten kruimels van het Brood des Levens ontvangen. De geschiedenis van de Syro-Fenicische 
vrouw mocht zich herhalen: horen van de Zaligmaker, komen tot Hem en neervallen aan Zijn voeten. 
(Markus 7:25). Ziet u ook al weer uit naar komende zondag? Ter voorbereiding op de avonddienst is 
het raadzaam om Zondag 32 alvast door te nemen: de aftrap van de dankbaarheid.  
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje  
  


